
De fladderiep spreekt 
Evelien Claeyé 

 

 

 

 

Plant me 

onder 

jouw huid 

 

Spiritus 

 

In het hart 

van jouw 

verleden 

 

Waar ze vroeger 

zwegen, 

 

Praat met me, 

honderduit 

 

Huis me 

in jouw 

blik, 

Een herkenningspunt, 

een ceremonie, 

 

Wieg me 

in grote dromen 

van oude en nieuwe 

verhalen 

 

Vul jouw longen 

met mijn 

liefde 

 

Herberg in me 

het verleden 

 

Leef in mij 

jouw 

toekomst. 

 


